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BESCHRIJVING
Processies zoals de sacrementsprocessie-,die op de zondag na Sacramentsdag en op O.L. Vrouwhemelvaart uitgingen-, zijn in de
jaren zestig nog echte uitgangborden van de katholieke kerk, waarbij godsvrucht en devotie aan uitlijk vertoon worden afgemeten.In het
midden van de straat ligt er een bloemenpaadje, aangelegd door de bewoners, die de dag ervoor hun haag hebben geschoren, varens
en brem uit het bos hebben gehaald,bloemen uit de tuin geknipt en zand met verf gekleurd. Achteraan de processie onder zijn'
baldakijn' loopt de pastoor met in zijn handen monstrans mat daarin de geconsacreerde Heilige hostie van het H. Sacrament. Wanneer
hij voorbij de bevlagde woningen passeert, -met voor het vensterraam een paar gewijde kaarsen, 2 kandelaars, een beeld van het
Heilig hart of van O.L. Vrouw en een vaas met bloemen-, draaien de bewoners hun stoel om of wordt er op het voetpad
neergeknield,een kort gebed gepreveld en een kruisteken gemaakt.
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