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BESCHRIJVING
De Zusters Franciscanessen namen in 1981 het klooster van de zusters van Liefde over in Knesselare. Die hadden zich in oktober
1855 in Knesselare gevestigd in een complex dat werd gebouwd door de familie van de Woestyne van Hansbeke. Doel was om
meisjes onderwijs te verstrekken, 'maar in de eerste plaats het verplegen van arme ouderlingen en het bezorgen van onvermogende
weezekinderen'.

Als de zusters van Liefde in 1891 vertrekken (wellicht omdat hun oversten grotere plannen hadden in koloniaal Kongo), zijn er twee
lagere klassen voor meisjes, een bewaarschool en een werkschool, waar kinderen kant leerden vervaardigen. 

De school groeit tijdens de jaren vijftig en opent verschillende afdelingen, maar het weeshuis en later ook het rusthuis moeten sluiten.
Een almaar uitdunnende groep zusters Franciscanessen blijft nog even in Knesselare, maar verhuist uiteindelijk naar andere kloosters,
vooral naar Vinderhoute. De Broeders van Liefde nemen klooster en school over. In het klooster en de oude klassen starten ze met de
opvangcentra Betanië en Jona.

Deze foto en bijhorende informatie werd gepubliceerd in het boek "Over Knesselare gesproken - babbels in de aders van ons dorp",
geschreven door Jan Van de Casteele, een publicatie van Cultuurraad Knesselare en gerealiseerd met de steun van
COMEET/Erfgoedcel Meetjesland.
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