
Brief Kamiel De Smet (Blaasveld), Sleidinge, 1914

 

COLLECTIE
Privécollectie Carlos Van Den Kerchove

INVENTARISNUMMER
PrCVDK_007

BESCHRIJVING
Brief van Kamiel De Smet, soldaat uit Sleidinge. Hij schreef deze brief aan zijn vrouw Zulma. Met haar had hij een zoontje, Robert De
Smet.

Deze brief werd geschreven op 25 september 1914 om 19u in Blaasveld, nabij Willebroek. Kamiel is blij dat Zulma in haar brief
vermeldde dat alles goed gaat in Sleidinge. Hij vertelt dat er enkele echtgenotes op bezoek zijn gekomen en vond het jammer dat
Zulma dat niet geweten had, anders kon zij meegekomen zijn. Hij hoopt dat God het eens zal toestaan dat zijn vrouw komt en vraagt
haar onder meer een proper hemd, onderbroek en kousen mee te brengen. Ze mag echter niet alleen reizen, dat is te gevaarlijk. Hij
vertelt ook dat Bauwens, zijn kompaan, licht gekwetst is aan zijn rechterschouder. Ten slotte vraagt hij zijn vrouw de complimenten te
doen aan zijn familie.

OBJECTTYPE
brief

PLAATSEN
Evergem-Centrum

DATERING
25 september 1914
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brief, soldaat, Sleidinge
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